
Interview met Samar Yazbek 

In Onder vuur – Ooggetuige van de opstand in Syrië doet Samar Yazbek verslag van de eerste vijf 

maanden van de revolutie in Syrië, die begon in maart 2011. Voor het niets verhullende en 

ontnuchterende verslag van wat Yazbek zelf het misbruik en geweld tegen het Syrische volk 

noemt, ontving ze meerdere prijzen voor, onder meer de Oxfam Novib/PEN Award. Een interview. 

Wat betekent het ontvangen van de Oxfam Novib/Pen Award voor u? 

Deze prijs heeft twee betekenissen voor mij:  om te beginnen zie ik het als een erkenning voor mijn 

werk en daar ben ik Oxfam Novib en PEN Nederland heel dankbaar voor. Daarnaast voel ik een grote 

verantwoordelijkheid om het verhaal van het Syrische volk en de revolutie te vertellen. De prijs is een 

belangrijke stimulans om daar nog intensiever mee door te gaan.  

U raakte geëmotioneerd toen u in uw dankwoord de award niet alleen opdroeg aan het Syrische 

volk en de revolutie, maar ook aan Khawla Dunya.  

Khawla Dunya is een politieke activiste die tijdens de revolutie een prachtige gedichtenbundel heeft 

geschreven. Ik heb de laatste jaren al menige prijs mogen ontvangen en wilde deze graag met haar 

delen. Ook omdat zij ‐ anders dan ik ‐ nog daar is en net als zoveel Syriërs elke dag in contact staat 

met de dood. Het is dus een eerbetoon, dat deels ook voortkomt uit een gevoel van schuld.  

Als journaliste heeft u veel over vrouwenthema’s geschreven. Welke rol spelen vrouwen op dit 

moment in Syrië? 

Net als voor de revolutie spelen vrouwen ook tijdens de revolutie een zeer actieve rol in de Syrische 

maatschappij. Voor een belangrijk deel gebeurt dat undercover, maar als onderdeel van 

hulporganisaties spelen ze een hoofdrol in het doen slagen van de revolutie met het verstrekken van 

medicijnen, het verzorgen van gewonden en het geven van onderwijs aan kinderen in kampen. Ook 

na de revolutie zullen ze meedoen met het opbouwen van een seculier en democratisch land.  

Oxfam Novib streeft naar een rechtvaardige wereld zonder armoede. In uw dankwoord beschreef 

u rechtvaardigheid als een schoonheid. Wat is voor u de schoonheid van rechtvaardigheid? 

Rechtvaardigheid en schoonheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en completeren elkaar. De 

basis van rechtvaardigheid ligt verankerd in de wetten van een land. De schoonheid  zit in het 

daadwerkelijk niet discrimineren ten aanzien van geslacht, ethnische identiteit, ras, sociale klasse en 

religie.  

U zei ook dat u zoveel heldendom in Syrië heeft gezien dat u zich zou schamen als u één dag zou 

zwijgen over wat er in Syrië gebeurt. Kort daarna zei u dat de revolutie u geleerd heeft om te 

zwijgen.  

De revolutie heeft een andere dichteres, vrouw en mens van me gemaakt. Als ik zeg dat de revolutie 
mij heeft geleerd om te zwijgen, om stil te zijn, dan bedoel ik dat de revolutie mij als schrijver heeft 
geleerd minder op mezelf gericht te zijn en meer op de wereld om me heen. De revolutie heeft mijn 
relatie met de werkelijkheid en de literatuur hersteld. Ze heeft mij ervan overtuigd dat er een kracht 
is die de geschiedenis kan veranderen, ongeacht het brute geweld van de tirannen die dat in de weg 
staan. 
 



Is het verschil tussen goed en kwaad voor u scherper geworden? 
 
Ik denk niet in categorieën als goed en kwaad, zwart en wit. Ik ben niet in staat te oordelen of te 
kiezen. Ik kijk met menselijke ogen en voel niet alleen de pijn van de demonstranten maar ook die 
van de soldaten van het regeringsleger.  
 
Samar Yazbeks boek Onder vuur – Oogetuige van de opstand in Syrië verschijnt in april bij Nijgh & 
Van Ditmar. Het is een vertaling van Woman in the crossfire. 


